KERST 2025 - Over treuren, getroost worden en dankbaarheid

* Romeinen 12:14
Zegent wie u vervolgen; zegent en vervioekt niet.
e Mattheiis 5:10
Zalig de vervolgden om der gerechtigheid wil, want hunner is het Koninkrijk der hemelen.
e Romeinen 12:15
Weest blijde met de blijden, weent met de wenenden.
e Mattheiis 5:4
Zalig die treuren, want zij zullen vertroost worden.

Deze teksten behoren misschien niet tot de kerstklassiekers, maar juist bij de geboorte van Jezus gaat het
hierover. Er was een moment in de geschiedenis bereikt van diepe treumis. Het machtige Romeinse Rijk,
door Dani€l beschreven als ijzer en leem, leek sterk, maar miste menselijkheid.

Ook Israél leek ver verwijderd van Gods beloften. En dan opent de hemel zich: niet met macht en geweld,
maar met Gods liefde in Christus. De Wet van Mozes wordt vervuld, het aardse recht ontmaskerd; niet
heersen, maar dienen door de Liefde.

Zo willen wij Kerst beleven: dat de wrede barmhartigheid van de wereld plaatsmaakt voor echte
barmhartigheid, die afrekent met zonde en kwaad en mensen.werkelijk-bevrijdt. Geen treurnis meer, maar
blijdschap voor alle volken, ook voor Joden en Palestijnen, Russen en Oekrainers.

Met dankbaarheid kijken we samen met ons team van trouwe en foegewijde vrijwilligers terug op wederom
een zegenrijk jaar. Daarbij richten we onze blik niet alleen op het werk op ons zendingskantoor, maar ook
op de inzet en activiteiten van De Groene Weg Kringloopwinkel in Krimpen aan de Lek.

In nauwe samenwerking met onze partnerorganisatie in Moldavié hebben we, nog viak voor het begin van
de winterperiode, opnieuw arme en kwetsbare gezinnen kunnen ondersteunen in hun eerste
levensbehoeften voor de komende maanden. Tegelijk mochten we daarbij het kostbare evangelie van Jezus
Christus laten klinken en handen en voeten geven. Nog in de laatste week van 2025 vertrekt er vanuit
Krimpen aan de Lek een transport richting onze hulpprojecten in Roemenié.

Ook waren er volop evangelisatieactiviteiten in Albanié, met onder andere verschillende zendingsreizen en
een jeugdconferentie, waar jongeren uit diverse Europese landen werden toegerust met onder andere
gedegen Bijbels onderwijs.

In dit alles zien wij Gods trouw en genade. Hij opent deuren, raakt harten aan en geeft de middelen om te
dienen. Daarom danken wij God voor allen die het zendingswerk van OEZ met gebed, betrokkenheid en
financiéle steun hebben geholpen.

Geen treurnis meer, maar blijdschap en troost in Christus.
God zegene u allen.



