
50 Jaar Jubileum - eindigt met wonderen

Maar dan gebeurt het allemaal in één 

oogwenk: als Jezus verschijnt en het roer 

overneemt. Dan is alles ineens anders. De 

voorbereidingen die al eeuwenlang gaande 

zijn, waarbij Christus voor zijn volgelingen 

‘met vele woningen’ een plaats bereid heeft, 

daarmee ook zijn wereldregering installeert. 

Deze onvoorstelbare toestand die in de 

bijbel als de komst van een 1000-jarig 

vrederijk beschreven wordt, is makkelijker 

met het verstand te begrijpen als we bij met het verstand te begrijpen als we bij 

heldere nacht kijken naar de sterrenhemel. 

God wees Abraham daar ook op, ooit! 

Elke dag opnieuw doet de wetenschap 

verbazingwekkende nieuwe ontdekkingen. 

In de dampkring rond aarde hoopt zich 

het schroot op van allerlei satellieten. 

Een nietig onderzoekscentrum als het 

ISS (International Space Station) werkt 

eerder op je lachspieren. Wat opvalt is, 

hoeveel raketten en bommen er op aarde 

ook heen en weer gegooid worden, dat 

die nooit echt alles stuk kunnen krijgen.

De machtswaanzin ten top, verworden 

sterfe-lijke mensen tot monsters, die 

gelukkig, net als ooit dinosaurussen, eindig 

zijn. Straks klinkt weer uit miljoenen kelen, 

de werkelijkheid die alles overwinnen zal: 

VREDE OP AARDE! Ja mensen, wees er klaar 

voor, en zorg dat je erbij bent, bij de velen 

die Jezus verwachten. Eerst wil Hij het 

terneergedrukte mensenhart vernieuwen. 

Hij klopt bij iedereen aan: LAAT HEM BINNEN! 

Hij verdrijft haat en wrok.

Dan kun je anderen vergeven en liefhebben 

en bij Jezus brengen! En wordt het altijd 

Kerst!

Woord van de Voorzitter

Sommige ergeren zich aan mijn stelligheid 

over allerlei zaken en geloofsuitingen. 

Maar als je eenmaal Gods blauwdruk voor 

je leven ontvangt, zoals ik als 19-jarige, en 

dan ruim 50 jaar aan den lijve meemaakt, 

hoe God Zich bevestigt aan jou en je 

gezin en je leven en werk bouwt, dan kun 

je niet anders dan met stelligheid spreken 

over God en problemen plaatsen in het 

licht van Zijn genade en grootheid. Het 

liedje zegt: Bij het aanschouwen van Gods 

Majesteit zijn de dingen van de wereld 

nietig en klein. De zending kent, net als 

Israël in de woestijn, veel tegenslagen en 

tekorten waar je flink wak-ker van kunt 

liggen. Na de grimmige zomertijd voor 

Gerrie en mij, kregen we eind oktober 

een paar daagjes Oostenrijk getrakteerd. 

Drie geweldige dagen met onze dochters 

en hun gezinnen tussen bergen in de 

herfstzon. 2x 12 uur reizen (o.a. door 

vluchten met overstap) was pittig maar 

het was de inspanning waard.

GOD IS GETROUW - 
ZIJN PLANNEN FALEN NIET

Jesaja 60:17 - “Ik zal vrede tot uw overheid maken 
en gerechtigheid tot uw heerseres.”

Even uit de dagelijkse beslommeringen zijn, 

deed ons bijzonder goed. Op de terugreis 

had ik op het vliegveld in Wenen korte gele-

genheid om samen met drie medebestuur-

ders via whatsapp te vergaderen en te bid-

den. Het water was echt weer eens aan de 

lippen. Het luchtte op, dat zeker, maar pas 

maandag erna zagen we in een email, die 

vóór het gebed al binnenkwam, de gebeds-

verhoring in de vorm van een aangekondigd 

legaat. Dat loste in 1 klap veel dilemma’s op. 

God is Goed. Maar laten we samen met el-

kaar vooruitkijken. Dan is er nog veel meer 

nodig en nog meer werk aan de winkel! 

Aller steun is nodig. De tijd is kort! 
Blijf bidden en werken!

De wonderen zijn de wereld niet uit. De operatie die Gerrie 4 juni onderging had een 

intense nasleep. Een traag herstel en daarnaast veel ziekenhuisconsulten. Intussen is 

het zendingswerk zelf steeds veeleisender. Je kunt aan alles merken dat ‘God de tijd 

inkort’ om het einde te bespoedigen. Het hele wereldgebeuren lijkt in een reusachtige 

stroomversnelling aanbeland.

KERST 2024 � VREDE EN RECHT 
ZAL HIJ BRENGEN OP AARD�

De kale bergen in Albanië doen denken aan het begin van de aarde, 

beschreven als woest en ledig. Het einde van de koninkrijken der aarde, 

dat spoedig vervangen wordt door Gods Koninkrijk en een regering 

die in het Nieuw Jeruzalem zetelt, wordt eveneens gekenmerkt door de 

verwoesting die de mensheid aanricht met vreselijke oorlogen en onrecht. 

De engelen kondigden ooit het ‘Vrede op Aarde’ aan, en het is 

fascinerend hoe dichtbij dat grote moment nu is, terwijl het gezien 

de wereldchaos verder weg lijkt dan ooit. Het verrassingselement van 

dat grootse gebeuren laat zich veronderstellen uit de beschrijving dat 

het zal zijn als in de dagen van Noach: de mensheid zal bezig zijn met 

alledaagse dingen, zoals eten en drinken, trouwen, noem maar op! 

Dat zien we ook nu gebeuren: alles gaat gewoon door, ondanks de 

verwoestingen in Gaza en Oekraïne. De vrede lijkt ver te zoeken. Eten, 

drinken, noodhulp en zelfs Formule 1-races gaan door. De rijken verdrinken 

in overvloed, misdaad, afgunst en armoede houden niet op, zo lijkt het.

U ALLEN, NAMENS ALLE 
ZENDINGSWERKERS, EEN HEEL GEZEGENDE 
KERST EN NIEUWJAAR TOEGEWENST
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VREDE en RECHT door Gedaanteverandering
Psalm 24:3 Wie mag de berg des Heren beklimmen...
Mattheüs 17:1-3 Hij leidde hen een hoge berg op, .... En zijn gedaante veranderde voor 
hun ogen en Zijn gelaat straalde gelijk de zon en zijn klederen werden wit als het licht!

Deze Kerstboodschap gaat niet zozeer 

over stralende en zingende Engelen 

waarvan ons is geleerd dat we voor 

korte tijd als mensen in onze zondige 

staat hun minderen zijn. Het gaat over 

de meest ingrijpende verandering die 

voor mensen mogelijk is en waarvan 

Mattheüs ons verhaalt in zijn Evangelie 

en waar zelfs Petrus, Johannes en 

zijn broer Jakobus zelf bij waren. 

De gedaanteverandering die Jezus 

op de Berg ondergaat, waar God 

aan hen verschijnt, komt dichtbij de 

beschrijving van Jezus aan het begin 

van het boek Openbaringen. Ook Zijn 

Opstanding en Hemelvaart tonen een 

bovennatuurlijk lichaam van Jezus. 

De  psalm duidt op onze onwaardigheid, 

die maakt dat we niet zomaar de ‘berg 

van God of Zijn woonplaats’ kunnen 

naderen. 

Maar we zien dat Jezus zijn leerlingen 

daar gewoon mee naar toe neemt. Hij 

heeft immers gezegd:

Gij zijt rein (heilig of volmaakt) om 

het Woord dat Ik tot u gesproken 

hebt. Wij realiseren het ons vaak 

niet - en tobben soms over onze 

tekortkomingen – terwijl God ons 

in een visioen aan Petrus leert:  

God is niet veranderd. Hij is Dezelfde 

Jezus Christus altijd, tot in Eeuwigheid.

Nu ik de 74 begin te naderen – snak 

ik naar mensen van tussen de 21 en 

40 jaar, die voltijds in de dienst van 

de Heer willen gaan. In afgelopen 50 

jaar waren nogal wat momenten dat 

we dachten: het is voorbij! Maar God 

bewees telkens weer... elk obstakel is 

het begin van een nieuwe oogst en het 

werk werd almaar meer! Dat is de aard 

van het Evangelie. Met tranen zaaien 

en met gejuich maaien.

De kracht van het Kruisoffer van 

Jezus is zo enorm groot dat het 

vuile harten reinigt en straks zelfs 

een vervuilde aarde helemaal in een 

oogwenk zuivert. Natuurlijk leven 

we nog in een lichaam dat flink ziek 

of beschadigd kan zijn, maar Gods 

belofte is dat dit slechts tijdelijk is.   

Alles wordt NIEUW en vooral kijken 

we uit naar de verlossing van onze 

sterfelijke lichamen en daarvoor in de 

plaats verwachten wij een onsterfelijk 

en volmaakt lichaam. Wij zelf kunnen 

God niet naderen, maar als lid van Zijn 

Lichaam, neemt Hij ons in zichzelf mee 

tot God. 

Toen ik met vele anderen in 1970 Jezus begon te volgen, trok ik o.a. vaak op met Dirk Jan Bijker, was de flower power op 

retour, maar de drugscriminaliteit bleef groeien. Tot op de huidige dag in alle maten en vormen is dat doorgegaan. Net 

als de seksuele decadentie. Begin 1970 begon de EO net door te breken en vandaag de dag is de Evangelische Beweging 

maatschappelijk breed erkend. Maar de vraag is of Christenen van toen zelf nog God en Zijn Woord zo herkennen als aan 

het begin van hun christelijke leven. Voor mij en OostEuropa Zending kan ik zeggen dat in 50 jaar niets is afgedaan van de 

Zendingsopdracht en de plaats die Jezus als onze eerste liefde inneemt. 

Wel is het dwangmatige, volgens mij 

een beginners-probleem, om je zelf 

daarin zware lasten op te leggen, door 

het leerproces van de Heilige Geest 

een stuk minder geworden. 

Ooit zette ik de tv bij het oud vuil

(maar die was al snel weer terug). Je 

kunt je hart niet rein bewaren door 

je af te sluiten voor de buitenwereld 

en juist om de wereld te bereiken, zul 

je die wereld ook mogen omarmen, 

zonder daarbij in zonde te vervallen. 

God is niet veranderd. Hij is Dezelfde 

Jezus Christus altijd, tot in Eeuwigheid.

Nu ik de 74 begin te naderen – snak 

ik naar mensen van tussen de 21 en 

40 jaar, die voltijds in de dienst van 

de Heer willen gaan. In afgelopen 50 

jaar waren nogal wat momenten dat 

we dachten: het is voorbij! Maar God 

bewees telkens weer... elk obstakel is 

het begin van een nieuwe oogst en 

het werk werd almaar meer! Dat is de 

aard van het Evangelie. Met tranen

zaaien en met gejuich maaien.

Ik ben onder de indruk van Gods 

voorzieningen, door mensen vaak die zelf 

nooit aan zendingswerk toekomen maar 

dag en nacht aan de zending denken 

en God bidden om gebruikt te mogen 

worden voor hen die wel kunnen uitgaan. 

En ik moet zeggen, vóór 1970 was er een 

tendens dat Zending werd afgeremd 

door de onterechte gedachte dat de 

‘vijver’ te klein was en je eerst een soort 

supertraining moest ondergaan! 

Zoals de gelijkenis zegt: 10, 30 en 

100-voudige vrucht is er voor wie gaan in

geloof, zelfs zonder allerlei voorzieningen.

God heeft overvloedig veel jonge

mensen het zendingsveld in gestuurd.

Zo herleefden vele protestantse kerken

en zelfs katholieke enclaves door de

opwekkingen overal ter wereld.

Het Leger des Heils is al een hele oude tak 

aan de Evangelische Boom en van grote

maatschappelijke impact. Als ik kijk naar

de BEAM jongeren van de EO dan wordt

ik reusachtig blij. Een ongedacht mooie

vrucht.

Het blijft zaaks je te beschermen tegen

vervlakking en afdwalen van waar het om

gaat, namelijk: dat we nieuwe mensen

worden! Het oude is niet alleen voorbij,

maar we behoren er ook afstand van te

nemen! Onze oude, verkeerde natuur, dus 

volledig los te laten.

Kom naar onze OEZ NIEUWJAAR ONTVANGST 

HARTELIJK WELKOM OP ZATERDAG 4 JANUARI 2025 

INFO & AANMELDING: INFO@OOSTEUROPAZENDING.COM                             

EEN BLIK OP DE TOEKOMST – MET EEN DRINGENDE OPROEP – werkers van het laatste uur

Dit is te mooi om te weigeren en daarom 

kunnen toch ook weer veel mensen het 

nauwelijks geloven. Wie Jezus aannemen 

als hun Verlosser en Heiland krijgen 

in elk geval een voorproefje: vrede en 

gelukzaligheid in het hart. Een vrede die 

alle verstand te boven gaat. En daarbij 

kracht en hulp voor elke dag. Zelfs fysieke 

genezing en andere wonderen behoren tot 

de mogelijkheden voor wie belijden kan:  

Jezus, ik heb u nodig! Verander mij in 

een persoon die lijkt op U en U navolgt.  

God zegene u allen! Matthias van der Weide. 

Bel mij (06-53883103) als u hierover vragen 

hebt! 

Matthias van der Weide



Een plan wordt geboren
Toen ik in 2022 terug kwam van mijn 

2e reis naar Albanië zei mijn zoon 

Mika resoluut; de volgende keer ga 

ik mee mama! Ik liet dit een beetje 

op z’n beloop, maar nadat Stefan 

bij ons in de kerk meldde dat hij 

naar de Barnabasconferentie ging; 

zei Mika; maar mama ik ga toch ook 

mee! Nu kon ik dit niet negeren. 

Een kort interview van moeder en zoon: 

Mika waarom wil je mee naar Albanië? 

Nou, eigenlijk gewoon omdat het me 

leuk lijkt om te gaan. Wat ga je doen 

in Albanië? Over God vertellen, en 

om te bidden voor de mensen daar.

Een moeder-kind gesprek met gevolgen
Waarom heb je een sponsorloop 

bedacht? Ik hoorde van Renato dat 

ze in Albanië schoolspullen nodig 

hebben en ik wilde geld inzamelen 

hiervoor. Ik bedacht een mud-run. 

Hoe verliep de sponsoring? Het ging 

goed, ik heb veel mensen gevraagd 

om te sponsoren! En in de kerk was de 

collecte ook hiervoor! Er is ruim 1100 

euro opgehaald, ik ben trots op mezelf!

Hoe was de mud-run? Superleuk, lekker 

door de modder rennen, kruipen, en 

door het water lopen en rennen! Ik hou 

van buiten dingen doen en actief zijn! 

Het waren erg leuke opdrachten.

Met verwachting toeleven naar de reis - In 

de herfstvakantie gaan Mika en ik deel 

uitmaken van de bemoedigingsreis! 

Heel bijzonder om dit nu samen 

te mogen doen. Als moeder ben ik 

dankbaar dat hij zich op zijn manier wil 

inzetten voor Gods koninkrijk. 

De Sponsorloop heeft een mooi gedrag 

opgeleverd, daar zijn we ook heel 

dankbaar voor! Dit jaar geen 10 km of 

halve marathon, wat voorgaande keren 

een leuke toegevoegde waarde was aan 

de reis. Het is fijn om broers en zussen te 

mogen bemoedigen, voor ze te bidden 

en naar ze luisteren! We zien uit wie God 

op ons pad brengt dit jaar!

Na de reis oktober 2024 –een kort 
verslag van Ester
“Simon Petrus antwoordde en zei: 

U bent de Christus, de Zoon van de 

levende God.” Mattheüs 16:16!

Met deze tekst zijn we op reis gegaan! 

Wij, als kinderen van de levende 

God, mochten vele andere kinderen 

van diezelfde God ontmoeten in het 

mooie Albanië! Deze reis was mooi, 

indrukwekkend, liefdevol, gezellig, 

verbindend, bemoedigend! 

Een reis waar toeval niet bestond, waar 

Leiding was. Een reis waar Mika zag waar 

zijn opgehaalde sponsorgeld terecht 

kwam. Een reis, met een lach, een traan, 

vol gebed. Een reis waar ik met heel veel 

dankbaarheid op terug kijk.

En nu… Alweer een week terug in 

Nederland, waar de dagelijkse dingen 

weer vol mijn aandacht vragen. Mijn lijf 

is al een week geland, maar mijn hoofd 

nog niet, die is nog onderweg! Dit hoort 

erbij, dit mag er ook zijn! ik heb gewoon 

even tijd nodig!

ALBANIË NAJAARSREIS ZEGENRIJK – Een moeder vertelt

We begonnen onze intensieve groepsreizen acties in 1988. Met grote 

Touringcars vol reizigers en goederen wisten we in het toen nagenoeg gesloten 

Roemenië honderden gezinnen te bemoedigen met hulp en getuigenissen. 

In die dagen gingen ook hele gezinnen mee en hanteerden we de oproep dat 

reizigers van 8 tot 88 (leeftijd) welkom waren. Dat geldt tot op de huidige dag.

Reizen in Albanië geeft soms het gevoel alsof je midden in het bijbelboek 

Handelingen zit. Ons reizigerskorps is wel uitgedund maar telt nog seeds jonge 

gezinnen en senioren. We danken God daarvoor. 

Luister naar het verhaal van reis deelneemster Esther Boer.

Renato met reisgroep: geen 
marathon, wel 5 km hollen

Een intensief onderdeel van het 
Albaniëwerk is naast het Kinder 
Sponsor Plan voor arme gezinnen, 
de hulpgoederen voorziening. Met 
regelmaat sturen we kleinere partijen 
goederen naar Renato en hoewel 
het land economisch bloeit door het 
toerisme is hier veel in te halen op 
het gebied van gezondheidszorg 
met name. Inmiddels groeien de 
christengemeenten in Albanië gestadig 
door en is daarmee ook een leger 
helpers in wording om de evangelie 
opdracht uitvoering te geven.
Renato stuurde enkele beelden hoe 
speciale ziekenhuismatrassen vanuit 
Nederland een bestemming vonden in 
een Albanees ziekenhuis.

H U L P G O E D E R E N
ZEER  WELKOM  IN  ALBANIË

De medische matrassen afgeleverd 

Kokkie in het bejaardenhuis in Shkodër 
aan het nieuwe fornuis uit Holland

De Reisgroep rond Mika.

Tien krotwoningen in 
vlammen opgegaan

Onze renovatie-evangelist Moise bericht dat in 
een arm dorp door allerlei provisorisch stroom-

verbindingen tien krotten woningen 
in vlammen opgingen. Er is grote nood om 

leefbare en veilige huisjes in die dorpen.         

Moise vraagt ons om hulp!

MEER WETEN OVER ONZE 
OEZ REIZEN MET INHOUD!

stuur een e-mail naar
RENATO@OOSTEUROPAZENDING.COM



Lossen van Hulpgoederen Moldavië juni 2024

Hoe Monica Christus vond...
Tot mijn 24e heb ik nooit aandacht 

besteed aan het bestaan van een 

goede God. In een wereld die verduis-

terd werd door het communisme was 

het geloven in God nutteloos en een 

achterhaald concept. Alleen zwakken 

hebben God nodig. En ik voelde mij al-

lesbehalve zwak. Helaas was dat totaal 

anders. Ik zonk diep en mijn huwelijk 

ging helemaal kapot. Op een avond 

huilde ik wanhopig en knielde ik neer 

en schreeuwde het uit naar een God 

die ik niet kende.

ROEMENIË en MOLDAVIË – HULPVERLENING EN HULPTRANSPORTEN
Team in Codlea versterkt
Enkele flitsen uit een weekje Codlea 

van Elisabeth tonen aan dat het team 

daar versterking behoeft. We zijn 

enorm blij met Saron Centre, dat ruim-

te en mogelijkheden biedt voor Evan-

gelieverkondiging en Hulpverlening. 

Afgelopen jaar leerde Elisabeth Moni-

ca en Nelu kennen. Kerkelijke hulpver-

leners met Unicef ervaring, die bereid 

zijn hun schouders te zetten onder het 

werk in Codlea.
Een angstscenario voor velen maar 

voor ons, die burgers zijn van een 

hemels koninkrijk, komt het er op aan 

het hoofd koel te houden en te werken 

‘zolang het dag is’. Daarom vragen we 

uw steun en aandacht voor de komende 

twee hulpgoederentransporten naar 

Moldavië (15 december en medio 

februari), die op verzoek van de 

christenen daar, mede voor hulp aan 

oorlogsslachtoffers, zijn aangevraagd.

Juist nu is de tijd voor actie voordat de 

hele Balkanregio en wellicht zelfs Europa 

gaatwankelen. Laten we niet vergeten dat 

nog maar recent in Bulgarije de Orthodoxe 

kerk een poging deed vooral de vrijheid 

van evangelische gemeenten enorm in te 

perken, wat ternauwernood voorkomen 

kon worden. 

We noteren bij het redigeren van deze 

Kersteditie 2024 dat het 35 jaar geleden 

is dat de communistische dictatuur van 

Ceaucescu ten einde kwam. Recent 

wezen verkiezingen in Moldavië uit dat 

het huidige Moskou als uitvloeisel van 

het oude communisme nog altijd voet 

tussen de deur probeert te krijgen. Op dit 

moment zijn er presidentsverkiezingen 

gaande, waarbij een Moskou gezinde 

kandidaat aan de winnende hand lijkt. 

Willem onze transport- opslag- en 

winkelbeheerder laat weten dat onze 

transportbus aan vervanging toe is 

omdat de wagen niet meer voldoet 

aan de milieu eisen. Bidt en geef mee 

voor een nieuwe bus. We willen graag 

ook nog een kleine goederen loods 

bouwen achter de huidige opslag. 

Enkele oude garageboxen moeten 

daarvoor verdwijnen. En natuurlijk 

is er een fors bedrag voor nodig om 

toekomstig zo ook de transporten 

beter te kunnen inladen zonder 

kleumen en natworden. 

Een nieuw wonder is nodig!

Zonder uitleg of een persoon, tijdens 

het lezen van een boek “Het ware ge-

loof”, gaf ik mijn leven aan Jezus. De 

volgende dag ontdekte ik dat er een 

wonder was gebeurd. 

Een ongelooflijke vrede kwam mijn hart 

en leven binnen! Vanaf die dag heb ik 

nooit meer getwijfeld aan het bestaan 

van God en heb mijn leven aan Hem 

toegewijd samen met mijn man. God 

heeft mijn leven en huwelijk hersteld! 

Dat is nu alweer 30 jaar geleden.

HULPGOEDERENVERVOER EN OPSLAG NL

voormalig reizigster Corrie is 
hoogbejaard maar weet niet 
van ophouden als het gaat om 
inzameling voor de allerarmsten.

Zondagochtend naar de kerk v d nieuwe 

ksp contactpersoon gegaan, opvolger 

van broeder Scurtu. Wij hebben een fijne 

tijd gehad en ik heb vragen over het ksp 

kunnen beantwoorden en verschillende 

dingen kunnen bespreken. 

Vandaag naar het Saron Center geweest 

en daar geklust samen met Mark. 

O.a. bezig om Warmtepanelen aan te 

sluiten. Florenta hielp de kinderen met 

huiswerkbegeleiding. Ook naar het 

gemeentehuis en de notaris geweest voor 

o.a. een Nederlandse vrijwilliger, die een 

kelderbox wilde kopen. NB- Door hevige 

sneeuwval misten Elisabeth en Aad hun 

terugvlucht en kwamen een dag later 

pas thuis. Dat winterweer belooft nog 

wat voor het aankomende hulptransport. 
Gebed is nodig!

Ik stond op de rand van een afgrond en 

wist dat ik er met mijn eigen kracht niet uit 

zou komen. 

Op die avond gebeurde er niets, maar God 

schiep een manier om mijn ogen te ope-

nen. Ik las alles wat ik maar kon krijgen over 

het christendom. Binnen een paar maan-

den verslond ik tientallen boeken. 

Monica & Nelu

Team Saron Center, Codlea

Flitsen van Elisabeth’s bezoek Codlea


