
Deze was Gods Zoon!  Niets overtreft Hem 

en komt zelfs maar in de buurt van Zijn 

woorden en werken!  

Hoe komt het dan, vraag je je af, dat zelfs 

onze christelijke kranten vol staan met 

namen van politici die vaak menen dat zij 

enige macht bezitten en toegegeven, God 

gebruikt deze mensen als ze het niveau 

bereiken van overheid, op velerlei wijzen. 

Dat kan ten direct ten goede zijn, maar 

vaker nog door hun falen, waar mensen 

door schade en schande van leren moeten. 

Zelfs Gods tegenstander, de satan, moet in 

alles wat hij wil misdoen meewerken aan 

Gods Heilsplan. Kijk wat Jozef tegen zijn 

broers zei in Genesis 50: 19-20 Maar Jozef 

zeide tot hen: Vreest niet, want ben ik in Gods 

plaats? Gij hebt wel kwaad tegen mij gedacht, 

maar God heeft dat ten goede gedacht, ten 

einde te doen, zoals heden het geval is: een 

groot volk in het leven te behouden.

Nog steeds staan veel christelijke talkshows, 

thema-uitzendingen en conferenties 

bol van allerlei seminars gericht op het 

bespreken van wat er allemaal in ons zondig 

leven is fout gegaan en draagt men  daarbij 

menselijke ‘reparatie- en herstel’ gedachten 

aan. Het lijkt wel of men vergeet, waar 

nagenoeg alle christelijke lofzangen van 

getuigen, dat het Oude is voorbijgegaan 

en het Nieuwe is gekomen. Jezus gaat 

de oude en zondige mens echt niet 

herstellen. Hij maakt totaal Nieuwe mensen! 

Door in Hem te zijn en te blijven loopt 

niemand risico. Geborgen in Christus mogen 

wij deel worden van Zijn onsterfelijke 

Lichaam!  Als wij Hem toezingen: Kom in 

Mijn hart Heer Jezus, geeft Hij ons een plaats 

in Zijn grote wereldwijde en Universele 

Lichaam. Dood en haat verdwijnen. Liefde 
en Leven verschijnen! Alles vergeven, 
alles wordt Nieuw!

Zendingswerk in beweging – Woord van de voorzitter

Op 8 januari onderging Gerrie een schou-

deroperatie waarbij zowel de kop als de 

kom volledig werden vervangen. Pas op 

12 maart mocht zij naar huis om verder 

te herstellen. Deze omstandigheden 

hebben bijgedragen aan het vertraagd 

verschijnen van deze Nieuws Editie. 

Maar juist daardoor kunnen we Pasen 

nu centraal stellen, wat dit blad tot een 

krachtig getuigenis maakt! 

Er gebeuren prachtige dingen binnen 

het zendingswerk, en daarover mogen 

we u in deze Paaseditie verslag doen. 

Tegelijkertijd worden we tijdens het 

schrijven geconfronteerd met de 

realiteit van deze tijd: een aardbeving 

in Myanmar, een wanhoopsopstand in 

Gaza tegen Hamas, verslechterende 

internationale verhoudingen tussen 

voormalige bondgenoten, en de 

aanhoudende oorlog in Oekraïne. Al 

deze gebeurtenissen versterken onze 

roeping om te blijven bidden, om 

Jezus te verwachten en – zoals Gerrie 

en ik zelf ervaren – om elkaar steviger 

vast te houden.

JEZUS, DE NAAM BOVEN ALLE NAMEN
Filippenzen 2:9

 Daarom heeft God Hem ook uitermate verhoogd en 
Hem de Naam boven alle naam geschonken...

Handelingen 4:12
 ... want er is ook onder de hemel geen andere naam

 aan mensen gegeven, waardoor wij behouden worden.

We willen ook het kerstwonder in Syrië 

niet onvermeld laten. De Bijbel profeteert 

over een ‘snelweg’ die Damascus in vrede 

zal verbinden met Egypte – en elke vre-

delievende ziel ziet daar met verlangen 

naar uit. Terwijl ik dit schrijf, is in Damas-

cus een christelijke vrouw benoemd tot 

minister van Sociale Zaken. De tijd is nabij 

dat Jezus met al Zijn heiligen zal regeren 

vanuit Jeruzalem – een regering van liefde 

en recht, in tegenstelling tot de democra-

tieën van vandaag, die vaak niet meer zijn 

dan wedlopen van zelfzucht en strijdende 

groepsbelangen, machteloos tegenover 

onrecht. 

Namens alle zendingswerkers: 

Een gezegend Pasen, en een rijk gezegende 

Hemelvaart en Pinksteren toegewenst!

Het zendingsjaar maakte een goede start 4 januari met als spreker in de 
Ontmoetingskerk te Krimpen aan de Lek evangelist Klaas Boer en zijn vrouw Nelly, al 
jaren trouwe vrienden! Klaas maakte nog niet zo lang geleden een switch naar full-time 
zendingswerk. Nelly was langdurig betrokken bij de hulp aan Tsjernobylkinderen! 

Er komen wat namen langs in de wereldpers over de volle breedte van links 

naar rechts en Oost naar West. Paulus leerde ons al dat namen als Apollos en 

zijn eigen naam niet de aandacht moeten afleiden van die Ene Naam, Jezus. 

Jezus staat in alle gevallen boven de partijen die mensen vormen en waarmee 

ze elkaar proberen te overtroeven. Dopen doen we in de Naam van de Vader, 

de Zoon en de Heilige Geest en er gebeuren genezingen in de Naam van 

Jezus even als mensen in Zijn Naam worden gedoopt met de Heilige Geest.

Jezus gaat regeren vanuit Jeruzalem

VANUIT GODS TROON ZET JEZUS 
ZIJN VOET OP DE OLIJFBERG

Vooral ook de Joden hebben de gewoonte om zelfs verschillende van hun meest 

geliefde Rabbi’s tot Messias uit te roepen, zonder daarvoor met de dood bedreigd 

te worden. Daarom is het ook zo tegenstrijdig dat zij Jezus van Nazareth wel 

hebben gedood en versmaad. Hem kwam het als enige toe, riepen verschillende 

mensen uit toen ze zijn macht zagen over dood en natuurelementen en zelfs Zijn 

sterven aan het Kruis liet een Romeinse legerofficier dit uitroepen:
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Een nieuwe kijk op het visioen

Via ons zendingsprogramma geven wij 

daar concreet vorm aan. Ook verderop 

in dit blad leest u hoe u daar deel van 

kunt uitmaken. 

U bent van harte uitgenodigd om met 

dit werk mee te doen.

IN MEMORIAM  – MIMI MUT – Een moeder in Israël!

Hoe kunnen we dat dan bereiken, anders dan door 

Hem eenvoudig te danken dat Hij ons dit aanbiedt?

Zelfs het willen en het werken brengt Hij 

bij ons tot stand. Wij kunnen Hem slechts 

voor de voeten lopen en kwellen – of zelfs 

anderen tot kinderen der hel maken – door 

eisen en voorwaarden te stellen waaraan 

geen mens kan voldoen. Ook fysieke 

genezing en andere wonderen behoren tot 

de mogelijkheden voor wie eenvoudig kan 

belijden:

“Jezus, ik heb U nodig! Gebruik mij, 

Heer, om Uzelf door mij heen bekend 

te maken aan wie U nodig hebben.”

Gegroet, ook namens Gerrie.

God zegene u allen!

Matthias van der Weide – 06-53883103

Zusters, broeders wie gaan in haar plaats?

God toonde mij dat wij, vanaf het moment 

dat we in Christus een plaats kregen en Hij 

in ons is en wij in Hem, mogen erkennen en 

herkennen dat de enkele voetafdrukken van 

Jezus evengoed de onze zijn! Sterker nog: 

wij zijn de voetafdruk van Jezus zelf, die wij 

allen om ons heen mogen tonen! En daarbij 

is niets nodig van het veronderstelde 

‘overwinningsleven’ waar christenen vaak 

naar zoeken, en wat hen vaak deprimeert 

als dat ver weg lijkt. Zoek niet naar deze 

dingen, lieve geloofsgenoten!

De afgelopen maanden, waarin ik met 

Gerrie vele uren doorbracht in het 

revalidatiecentrum, zagen we vooral 

leeftijdgenoten – en zelfs hoogbejaarden 

– van wie sommigen slechts lichte

noden hadden, maar ook mensen van

wie ledematen geamputeerd waren, of

die verlamd, blind of zelfs opgegeven

waren vanwege een dodelijke ziekte. Een 

wereld ging voor ons open. We voelden

ons heel klein, te meer omdat een goed

gesprek over Jezus vaak niet mogelijk was. 

Getuigen doe je niet alleen met woorden, 

maar nog veel meer met je aanwezigheid, 

die tegelijk ook de aanwezigheid van 

Christus met zich meebrengt. Zelfs als 

wij stil en passief zijn, werkt de Geest 

bijzondere dingen uit – ook als wij het 

helemaal niet meer zien zitten.

Elisa, de profeet, stierf door een ziekte. Men 

begroef een man naast hem, die terstond tot 

leven werd gewekt. Ook wij zijn gestorven 

met Christus – zoals de Schrift zegt – en 

in Hem geborgen. Maar Zijn macht in ons 

werkt wonderen in onze omgeving. Laten 

we God danken voor deze buitengewone 

werkelijkheid. Geen stress meer over alles 

wat fout zou kunnen gaan door onszelf 

– vaak ingegeven door onzekerheid –

maar rusten in Zijn heilrijke armen en

hen zegenen die ‘ten dode wankelen’.

Het is een leugen van de oude mens dat 

wij ons moeten inspannen om op Jezus te 

gaan lijken. Begin er niet aan, lieve mensen. 

Doe wat Hij zegt:  

“Blijf in Mij, zoals Ik in u!” 

Hebreeën 1:3 
Deze, de afstraling zijner heerlijkheid en de afdruk van zijn wezen, die alle 
dingen draagt door het woord zijner kracht, heeft, nadat Hij de reiniging 
der zonden tot standgebracht had, Zich gezet aan de rechterhand van de 
majesteit in den hoge.

Aan mijn laatste ontmoeting met Mimi in juni 2023 waren vele eerdere momenten voorafgegaan. Samen met Jan Orsel en 
het Oradea-team bezochten we toen een aantal gezinnen, waar we troost en gebed brachten in soms uitzichtloze situaties. 
Jan overleed minder dan een jaar later aan complicaties na een hartoperatie. Flore, de broer van Aurel en kerkgitarist, stierf in 
oktober 2023 aan leverkanker. En nu, in januari 2025, was het voor Mimi de tijd om haar intrek bij de Heer te nemen.

Zo onverwacht. Niemand zag het 

aankomen – het ging zo plotseling. 

Een tiental jaar geleden begon Mimi al te 

worstelen met haar gezichtsvermogen. 

Tijdens een bezoek aan Nederland 

lieten we in het ziekenhuis van 

Gouda nog onderzoeken of er 

verbetering mogelijk was. Des te 

bewonderenswaardiger was het dat 

zij, ondanks haar visuele beperking én 

haar diabetes, altijd trouw bleef aan 

haar roeping. Mimi was al sinds het 

eind van de jaren tachtig – ten tijde 

van het schrikbewind van Ceaușescu – 

actief betrokken bij het Kinder Sponsor 

Plan. Een vrouw van standvastigheid 

en mededogen. 

Terwijl ik dit schrijf, is er opnieuw 

een moeder stervende. Zij verbleef 

als jonge christin korte tijd in Oradea 

en nam onlangs nog deel aan de 

livestream van Mimi’s afscheidsdienst. 

Zulke momenten bepalen ons erbij 

dat het niet vanzelfsprekend is dat 

wij nog op aarde zijn en dagelijks 

mogen genieten van wat wij nodig 

hebben om te leven. Gods Koninkrijk 

roept ons, via Jezus, om vrucht te 

dragen en te werken zolang het dag is. 

Jezus richt zijn aandacht vooral op de 

armen, de zieken en de gevangenen. 

Matthias



Moldavië 2025
Onze Moldavische ‘veldcoördinator’ George Marchitan is in 2023 overleden. Naar zijn 
uiterlijk een beer van een vent, was hij – die ooit per abuis aan de Oost-Duitse grens 
bij het Russische leger diende – juist degene die het meest beducht was voor dat 
rode Russische leger. Toen de oorlog in Oekraïne zichtbaar werd aan het grensgebied 
waar hij woonde, gaf dat een dagelijks spookbeeld. Hij zou Christus overal volgen, 
maar bad dagelijks dat deze beker hem bespaard zou blijven: weer onder Russische 
heerschappij te moeten leven.

Maar van dit land zou Jezus zelf kunnen zeggen: “Ik heb hier veel volk.” Wat een zegen 
om hier zij aan zij op te mogen trekken met vastberaden en oprechte christenen. 
Talrijke donateurs zullen zich Marchitan herinneren. Het is onze wens dat binnenkort 
velen opnieuw bereid zijn zulke reizen te maken.

TWEE HULPTRANSPORTEN NAAR DE RAND VAN DE HEL

We willen iedereen bedanken die op 
wat voor manier dan ook dit transport 
heeft gesteund – hetzij financieel en/of 
in gebed.

Ondanks dat de kosten steeds hoger 
worden, hebben wij dit transport 
dankzij sponsors uit de gemeente én 
velen daarbuiten kosteloos kunnen 
uitvoeren. Het doet vooral de vele 
armen in Moldavië goed dat er op grote 
afstand aan hen gedacht wordt. Samen 
met hen danken wij onze hemelse Vader 
dat Hij opnieuw voorzag in middelen 
en mogelijkheden om dit hulptransport 
mogelijk te maken.

Buiten het incident met onze voorruit 
(getroffen door ijsresten van een andere 
truck) verliep de reis voorspoedig, en 
konden we ons doel bereiken: een 
trucklading hulp brengen naar het 
armste land van Europa. Sinds 1 januari 
2025 zijn de energieprijzen daar namelijk 
vervijfvoudigd.

Laten we dit land en volk niet vergeten in 
onze gebeden.                                                                  
                                                   Cor & Jaco Buist

Gert Jan en zijn vrouw Liesbeth bereizen 
het land al ruim twintig jaar en kennen 
het als geen ander. Ook afgelopen zomer 
waren zij er op bezoek.

Gert Jan schrijft hierover:
"Met ons hele transportteam zijn we 
ontzettend dankbaar dat we deze winter 
twee volle vrachtwagens, elk met 40 kuub 
aan hulpgoederen, naar Moldavië mochten 
sturen. Fabrikanten en ondernemers 
gaven gul voedsel, en daarnaast konden 
we dankzij vele donaties extra voedsel 
inkopen.

Via onze kringloopwinkel én dankzij de 
steun van andere partners hebben we 
veel goede kleding mogen ontvangen, 
waarvoor we ook zeer dankbaar zijn. Zo 
konden we vluchtelingen uit Oekraïne 
voorzien van zowel voedsel als kleding."

In de maanden januari en februari zijn er 
opnieuw vluchtelingen aangekomen uit 
de miljoenenstad Odessa, die nog steeds 
onder vuur ligt van het Russische leger. Veel 
van hen zijn opgevangen bij familieleden 
in Moldavië, die zelf echter nauwelijks 
middelen hebben. Daarom zijn de goederen 
ook uitgedeeld aan noodlijdende gezinnen 
in Zuid-Moldavië.

Veel dankbaarheid bij de vluchtelingen 
over de ontvangen kleding.

Hun vreugde en dankbaarheid zijn 
nauwelijks vast te leggen op een foto. 
De tientallen contactpersonen van de 
Oost-Europa Zending laten u weten: hun 
dankbaarheid is groot.

Zoals het staat geschreven in 2 Korintiërs 9:12:
"Deze dienst is niet alleen een aanvulling 
op de noden van de heiligen, maar ook een 
overvloedige bron van vele dankzeggingen 
aan God."

De transport coördinator vertelt 

Vorige week werd ik benaderd door het 
hoofd van de spoedeisende hulp van het 
ziekenhuis in Shkoder – een ziekenhuis 
dat meer dan 300.000 mensen bedient. 
Hij vroeg om hulp voor zijn afdeling, 
net zoals wij vijf jaar geleden hebben 
geholpen bij het inrichten van de afdeling 
cardiologie. De spoedafdeling waar hij 
leiding aan geeft kampt momenteel met 
een tekort aan, of defecte, apparatuur 
zoals ECG-apparaten, defibrillatoren, 
bloeddrukmeters, infuusstandaards en zelfs 
ziekenhuisbedden.

Bid alstublieft mee en help als het mogelijk 
is met de nood in het ziekenhuis van 
Shkoder.

Zegen en groet,
Renato

Albanië Hulptransporten

Elk jaar ontvangen we in Albanië materialen 
van OEZ die van groot belang zijn voor 
mensen in nood. Ze zijn een enorme 
zegen voor de families en individuen die 
we ondersteunen via onze verschillende 
projecten – zoals verzorgingstehuizen 
voor ouderen, een zigeunerkleuterschool, 
educatie- en ontwikkelingsprogramma’s 
voor vrouwen, en ook door het schenken 
van fietsen aan zendelingen en kerkleden.

We ontvangen deze materialen doorgaans 
4 tot 5 keer per jaar. Ze omvatten artikelen 
voor de huishouding zoals bijvoorbeeld 
bekers, borden en bestek, keukengerei, 
luiers, allerlei ziekenhuisbenodigdheden, 
rolstoelen, speelgoed voor de kinderen, 
naaimachines, fietsen, wasmachines, en 
meer.

De meest recente zending bereikte ons in 
maart 2025. De dankbaarheid en blijdschap 
op de gezichten van de ontvangers 
spreken boekdelen – wij danken God en 
u allen, geliefde broeders en zusters, die 
deze materialen verzamelen en naar ons 
toesturen.
Er is vooral grote behoefte aan medische 
hulpmiddelen en apparatuur.

Lossen hulptransport 20 december...

Gelukkig kon in Roemenie snel een 
nieuwe ruit geplaatst worden.

Dank van de truckchauffeurs



Een oase in de woestijn

                                                            Groet van Aurel uit Roemenië – Oradea, Casa Lumina

God is Goed! In de kerk Lumina (wat “licht” betekent) hadden we geestelijk gezien onlangs een bijzondere zondag. 
Er kwamen nieuwe mensen die interesse toonden in het leren kennen van God en Zijn liefde. Er deed zich wel een klein incident voor: 
een persoon die voor het eerst kwam, kreeg een epileptische aanval. Gelukkig liep het goed af, al zorgde het bij sommigen voor lichte 
paniek.
We zijn in Kerk Lumina gestart met een nieuw sociaal project. Elke eerste woensdagmiddag van de maand, vanaf 16.00 uur, is ieder-
een die hulp nodig heeft welkom in Casa Lumina. Er is dan gelegenheid voor een gesprek met Andrei Nemteanu, de advocaat van de 
stichting en een toegewijde christenbroeder (Hij hielp onder andere mee aan de heropening van het Saron Center in Codlea in 2022).

In Roemenië krijgt de Internationale Vrouwendag op 8 maart 
veel aandacht. Vrouwen ontvangen dan extra waardering voor 
hun werk en hun toewijding aan gezin en samenleving. Scholen, 
kleuterscholen en andere publieke en private instellingen 
organiseren speciale evenementen waarbij de vrouw centraal 
staat.

Daarom hebben wij dit jaar vrouwen uitgenodigd om deze dag in 
het Saron Center te komen vieren. Ongeveer 30 vrouwen kwamen 
samen om te genieten van deze extra aandacht en waardering. We 
wilden de liefde van Jezus laten zien en onze gasten laten weten 
hoe waardevol zij zijn. Tegelijkertijd wilden we waardevolle relaties 
opbouwen als basis voor ons werk in deze regio.

We vertelden het evangelie en gingen in gesprek over hun 
ervaringen en levenssituaties. We moedigden hen aan om open 
te staan voor een liefde die groter is dan welke menselijke liefde 
dan ook.

De vrouwen waren bijzonder enthousiast over het schilderen. 
Ze werden uitgedaagd om te spelen met kleuren en zo hun 
verborgen schoonheid te ontdekken. De deelneemsters genoten 
van het gebak, de zoetigheden, koffie en frisdrank, en voelden 
zich ontspannen. Velen ervaarden het centrum als een warme en 
gastvrije plek.

”Het enige vervelende aan vandaag was... dat onze bijeenkomst 
te kort was. Het was veel te snel voorbij. Ik had graag tot 
vanavond hier willen blijven.”

Internationale Vrouwendag

Wij zijn dankbaar voor onze vrijwilligers Florenta en Mark.  Zij zetten zich met hart en 

ziel in voor de kinderen. Van maandag tot en met woensdag komen er kinderen naar het 

centrum voor huiswerkbegeleiding. Ze worden verdeeld in drie leeftijdsgroepen en krijgen 

begeleiding van 12.00 tot 18.00 uur – soms zelfs tot 19.00 uur!

Omdat de meeste kinderen uit moeilijke thuissituaties komen, verschijnen ze vaak 

direct na school en met een lege maag. Daarom is Florenta begonnen met het 

geven van een eenvoudige maaltijd vóór aanvang. Twintig kinderen ontvangen 

nu driemaal per week iets te eten, zoals brood met beleg, pizza of pannenkoeken.

Inmiddels hebben twee vrouwen zich bereid getoond om af en toe mee te helpen met 

koken. Voor deze maaltijden is er maandelijks ongeveer €250,- nodig.

Huiswerkbegeleiding

Op donderdagavond om 17.00 uur houden we een bijbelstu-
die, open voor iedereen die wil komen. Veel van onze kerkle-
den hebben het financieel moeilijk. Soms kunnen we helpen, 
vaak ook niet – maar we vertrouwen op Gods voorziening.

Wij vragen u om gebed voor onze gemeente, en in het bijzon-
der voor Loali. Hij heeft hartproblemen en is werkloos geraakt. 
Bidt alstublieft voor zijn gezondheid en voor een onderkomen.

Ik wens u het allerbeste toe,
Moge de Heer u zegenen!

— Aurel

Kinderprogramma

Elke donderdag van 16.30 tot 
19.00 uur organiseren we een 
kinderprogramma in het centrum. 
De middag begint met spelletjes, 
gevolgd door zang en een 
bijbelverhaal. De kinderen leren ook 
een bijbeltekst en de bijeenkomst 
wordt afgesloten met gebed.

De kinderen zijn enorm gehecht 
aan Florenta en Mark, en voelen 
zich oprecht geliefd. Sommige 
kinderen komen regelmatig bij hen 
thuis en gaan zelfs mee naar de 
kerkbijeenkomsten!

Roemenië: Saron Center, Codlea

Creativiteit met de vrouwen

Zingen met de kinderen. Het Saron Team

De kinderen genieten van  hun snacks 
tijdens de huiswerkbegeleiding pauze.

Erika (links) en Edi (Midden) dienen de kerk als pastors


