
Wij nodigen u namens Jezus uit om de dood 

voor te zijn door vrijwillig ‘het kruis’ op te 

nemen en Hem te volgen. Door te sterven aan 

jezelf kun je geruisloos – maar zeer effectief 

en tot zegen van velen – verder leven als een 

nieuw mens in Christus. Daarmee wordt de 

hele mensheid gediend. 

DE EINDRONDE
Laat ons oog daarbij (alleen) gericht zijn op Jezus, de Leidsman en Voleinder des geloofs, die, om de vreugde die vóór Hem lag, het 

kruis op Zich genomen heeft, de schande niet achtende, en gezeten is ter rechterzijde van de troon Gods.   Hebreeën 12:2

Wij zijn God dankbaar dat het gebouw in Codlea steeds intensiever gebruikt wordt! 
Onlangs is gestart met creatieve lessen voor tienermeisjes. Het doel is om hen op 
te leiden, zodat zij later kunnen meehelpen bij het kinderwerk. De bijeenkomsten 
beginnen met gebed, en er is bewust tijd ingeruimd om met elkaar te praten over 
Gods liefde.

Aan wielrennen heb ik een reuze hekel. Het komt over als een marmot die in een kooi een rol aandrijft met zijn pootjes. Dat is 
niet denigrerend bedoeld, maar zo ervaar ik het. Toch blijft de eindfase van een parcours – na een dag zweten en ploeteren – 
het meest boeiend en meestal alleen weggelegd voor de allerbesten.
In het Koninkrijk van God verlopen de dingen geheel anders. Jezus, als absolute Overwinnaar en aantredend Rechter over 
al wat leeft, heeft elk van Zijn volgelingen gemaakt tot een deel van Zichzelf. Nog steeds worden velen toegevoegd. Iedere 
christen wordt een bouwsteen in Zijn universele lichaam – ook wel Zijn kerk op aarde genoemd. 

Volg Jezus – leef écht 

Efeze 3 vers 20 leert ons over de allesomvattende werkelijkheid van Gods liefde, die Jezus vertegenwoordigt in al Zijn volgelingen, de 
heiligen. De ellende die ons momenteel bereikt – door de verwoestingen in Oekraïne en Gaza, en de onderdrukking van vele volkeren 
– is tijdelijk en in het licht van de eeuwigheid zelfs zeer kort. De dood, de laatste vijand van de mens, functioneert nu nog als een 
middel in Gods hand, om te voorkomen dat lijden en ellende eindeloos zouden voortduren.

Er is hoop, zelfs in diepe duisternis 

Een uitnodiging 

Voor sommigen lijkt het misschien te mooi 
om waar te zijn: het leven zonder Christus 
inwisselen voor een leven met Christus. Toch 
wil ik graag ieder persoonlijk tot Christus leiden 
die daarover in gesprek wil gaan. Je kunt mij 
bereiken via 06-5388 3103.
Maar ook zonder tussenkomst van wie dan ook 
kun je dit ontvangen – door een oprecht en 
welgemeend gebed rechtstreeks tot Jezus te 

richten. 

 
Namens het OEZ Team 
een gezegende zomer toegewenst!
 
Matthias en Gerrie van der Weide         

Zegenrijke vrouwenbijeenkomsten 

De maandelijkse vrouwenbijeenkomsten 
zijn een zegen voor vrouwen die door 
een moeilijke levensfase gaan. Omdat 
veel moeders hun kinderen meenemen, 
zorgen wij altijd voor een speciaal kinder-
programma in een speciaal gezellig ge-
maakte ruimte. 
Daar worden de kleintjes opgevangen 
en liefdevol beziggehouden, zodat de 
moeders in alle rust kunnen deelnemen 
aan de bijeenkomst.

Tijdens de Paasbijeenkomst in april werkten 
we samen met vijf vrouwen uit lokale 
kerken. We vertoonden een korte film en 
probeerden de ware betekenis van Pasen 
door te geven. Velen waren diep geraakt 
door de boodschap. De bijeenkomsten 
bieden voor veel vrouwen een moment van 
bezinning, bemoediging en hoop.

Sommigen vroegen zelfs of zij de vertoonde films ook thuis mochten laten zien 
aan hun echtgenoten of ouders, zodat ook zij het evangelie konden horen. In mei 
kwamen opnieuw enthousiaste vrouwen samen. Inmiddels is er een hechte groep 
ontstaan die openstaat voor het evangelie.

* Bid voor de Zendingsdag op 21 juni D.V.

* Bid voor de Barnabas Jeugdconferentie 
van OEZ - 22 t/m 26 juli in Albanië
Dat het benodigde geld voorzien wordt.

* Bid voor hulptransporten en veldnoden
 Dat de juiste hulpgoederen beschikbaar 
komen en uitgereikt kunnen worden aan 
hen die het nodig hebben.

Bemoedigende ontwikkelingen voor vrouwen  
en tieners in Saron Center Codlea, Roemenië

VrouwenbijeenkomstVrouwenbijeenkomst

geef jezelf over aan Jezus. Dan hoeft je leven 
niet voort te gaan in donkerte. Er ontstaat 
een perspectief dat iedere verwachting ver te 
boven gaat. Dat leven is niet zonder lijden – 
zoals de Hebreeënbrief ook laat zien – maar de 
vreugde die het leven met Christus schenkt, 
overstijgt lijden en schaamte. Die vreugde gaat 
steeds meer de boventoon voeren, naarmate je 

de Here Jezus persoonlijk leert kennen.

Aan hen die worstelen met gevoelens van 
uitzichtloosheid of met gedachten aan zelf-
doding wil ik bemoedigend meegeven:



  Hoop in moeilijke omstandigheden

Deelnemers aan de Casa Lumina-gemeenschap 
ondervinden vaak aanzienlijke moeilijkheden en 
obstakels bij hun integratie in de maatschappij. Dit 
is vaak het gevolg van sociale, etnische, financiële 
of gedragsmatige redenen (zoals verslavingen en 
dergelijke). Sommigen komen en anderen gaan, 
maar Casa Lumina is gezegend met een handvol 
trouwe leden die de basis en de kern van de kerk 
vormen.

Casa Lumina: Geestelijke oase
De Kerk Lumina is een rustpunt, een “geestelijke oase” voor veel mensen die zoekende 
zijn, in nood verkeren of worstelen met hun bestaan en gebrek lijden. Casa Lumina is een 
kerk, speciaal voor mensen uit de lagere sociale klassen. 

Bezoek aan sponsorgezinnen in Albanië: 

Reisverslag Aad Dekker
 

In de noordelijke stad Shkodër, nabij de grens met Montenegro, begonnen 
we onze reis met het bezoeken van sponsorgezinnen. Deze ontmoetingen 
maakten diepe indruk. Vaak is er geen of onvoldoende medische zorg 
beschikbaar, of ontbreekt het geld om hiervan gebruik te maken. Dit leidt 
helaas tot schrijnende situaties. Voor de kinderen hadden we kleine cadeautjes 
meegebracht, en samen met de gezinnen hebben we gebeden.

Binnen het sponsorprogramma is vastgelegd dat gezinnen 
minimaal één keer per maand bezocht worden — vaker als er 
extra hulp of zorg nodig is. Zo bezochten we een gezin waarvan 
de baby van negen maanden onlangs enkele weken in het 
ziekenhuis lag. 
De leefomstandigheden in veel huizen zijn zorgwekkend: geen 
centrale verwarming, slechte ventilatie en verwarming op kolen 
of hout. Dit leidt in de winter vaak tot huid- of longproblemen 
bij kinderen.  We bezochten ook een gezin met een bijenproject. 
Vader Nikolin vertelde ons enthousiast over zijn werk met de 
bijen.

Het belang van regelmatig bezoeken

Vanuit Tirana reisden we verder naar Korçë. Onderweg stopten 
we in een klein moslimdorpje, waar we een project en twee 
gezinnen bezochten. Eén van hen was een weduwe met twee 
kleine dochtertjes, zonder enig contact met familie. In dit 
dorp werkt al 32 jaar een toegewijd echtpaar onder deze arme 
gezinnen. Vooruitkomen blijkt voor velen onmogelijk. 
Het is overleven in plaats van leven. De overheid biedt nauwelijks 
ondersteuning: mensen kunnen soms nét hun energierekening 
betalen, maar verder niets. 
Wie geen werk of inkomen heeft, is ook niet verzekerd. Men leeft 
bij de dag en perspectief ontbreekt vaak volledig.

Van Tirana naar Korçë: Ontmoetingen onderweg

Vanuit Gjirokastër reden we naar Tepelene om twee gezinnen te 
bezoeken van twee broers. Beiden werkten voorheen bij hetzelfde 
bedrijf, maar dat verhuisde vorig jaar naar het buitenland. 
Sindsdien stapelen de problemen zich op.
De ene broer begon een kledingzaakje, dat nog niet goed loopt. 
Zijn vrouw werkt gelukkig, waardoor ze met hun drie kinderen, een 
oma en een opgevangen neefje nét rondkomen.  De andere broer 
heeft alleen projectmatig werk, wat leidt tot huurachterstanden. 
Dreigt uitzetting, dan staat het gezin letterlijk op straat. Gelukkig 
is van elk gezin een kind opgenomen in het sponsorprogramma. 
Dit geeft deze gezinnen hoop en houvast. 

We hebben samen gebeden, want snelle oplossingen zijn er niet. 
Maar juist gezinnen als deze hebben dringend steun nodig. Voor 
slechts €30 per maand kan een gezin worden opgenomen in het 
sponsorprogramma. 

Sjanie vertelt;
“Er was eenheid in de groep en het was een fijne reis. We hebben veel 
gezinnen kunnen bemoedigen. Dit was mijn tweede keer, en ik kan de 
reis van harte aanbevelen!” 
 
Meld u aan voor de volgende reis: 18 - 24 oktober!

Tepelene: Twee broers, twee verhalen

Aad, Sjanie, Andries, Carina, Tilly & SasjaAad, Sjanie, Andries, Carina, Tilly & Sasja

Iedereen die bij ons binnenstapt, ontvangt iets van ons, al naar gelang hun behoeften en 
hun verlangen naar integratie. Maar op zijn minst bieden we een warme glimlach, een 
zegen of een kop koffie. 
De Lumina Kerk biedt haar leden en bezoekers onderwijs, momenten van saamhorig-
heid, geestelijke begeleiding of materiële ondersteuning, afhankelijk van hun behoeften 
en onze mogelijkheden. 
Vorige maand ontvingen we een groep bezoekers uit Rhoon (Casa Lumina heeft daar 
veel vrienden), Nederland. Met hen bezochten we verschillende gezinnen die in ernstige 
financiële en sociale problemen verkeerden. 

Een warme plek voor iedereen

 
De behoeften bij Casa Lumina zijn groot. 
We hebben leden die op straat zijn 
beland omdat ze hun baan verloren. 
Zonder werk kunnen ze de huur niet 
meer betalen. Tegelijkertijd kan de 
Roemeense sociale dienst niet de nodige 
ondersteuning bieden. In 2025 bedraagt   
de werkloosheids-uitkering 660 RON 
(ongeveer 132 euro), terwijl de kosten 
van levensonderhoud ongeveer gelijk 
zijn aan die in West-Europa. 

De oorlog over de grens, de interne 
politieke onrust en de ideologische druk 
op Roemenen (zoals blijkt uit afgelopen 
presidentsverkiezingen) verslechteren 
de economische situatie. De inflatie 
is hoog en de financiële situatie is 
verslechterd, door buitensporige prijs-
stijgingen terwijl een nieuwe golf van 
prijsverhogingen  in juni wordt verwacht. 

 
Wij danken u voor uw steun in uw 
gebeden en voor alle hulp die u biedt 
aan onze kleine gemeenschap in de 
Lumina kerk in Oradea, Roemenië.   
 
Moge God u zegenen en ons allen 
behoeden door Zijn grenzeloze genade!                                               
Met liefde in Christus       
Eduard Tar, voorganger 

Onze noden

Dankwoord

Kerkbezoek uit RhoonKerkbezoek uit Rhoon

Samen gaven we voedselpakketten om hen enige bemoediging 
te bieden. We willen de gereformeerde (PKN) gemeenschap van Rhoon, 
Nederland, nogmaals hartelijk bedanken!  
Moge God u rijkelijk zegenen.

U kunt online één van onze projecten ondersteunen met uw donatie
Scan bijvoorbeeld de QR Code. Hartelijk dank!


