
‘Het Woord is vlees geworden en het heeft 
onder ons gewoond…’  Johannes 1:14

KERST 2025: JEZUS kwam – en Hij is niet meer weggeweest!

Dit jaar beleven we veertig jaar Zendingscentrum Krimpen aan de 
Lek. Aangekocht in oktober 1985 ontwikkelde het gebouw zich tot 
een echt zendingscentrum: een schip dat het Evangelie en praktische 
hulp de wereld in draagt. Tijdens de obligatieactie van 2018 
vergeleken wij het gebouw niet voor niets met de Ark van Noach: de 
afmetingen bleken opmerkelijk overeen te komen. Nog altijd treuren 
wij om het verlies van onze Zendingsstichter Kees van Olst die aan 
het begin van het eerste decennium (1986) kwam te overlijden.
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Door de decennia heen (4x10 jaar) werd ons werk gevormd door 
het wereldgebeuren. Rond de val van het IJzeren Gordijn en in de 
Golfoorlog stond het zendingscentrum klaar. De Balkanoorlogen 
en de Kosovo-crisis vergden in de jaren ’90 intensieve inzet.  
In het tweede decennium rond 1995 breidde onze hulp in Oost-
Europa snel uit en raakten steeds meer christenen uit West-
Europa betrokken. Rond de millenniumwisseling ontvingen wij 
vluchtelingen die ook in Nederland veiligheid zochten; sommigen 
van hen zijn tot op vandaag deel van ons team.

Het derde decennium, ingaande 2005, kwam onze internationale 
eenheid onder druk. Partners konden niet langer verder; daarna 
brak voor hen én voor ons een fase van nieuwe groei aan. Tegelijk 
kwam onze organisatie financieel enorm onder druk te staan, 
waardoor onze hypotheek in 2015 werd opgezegd. Zou het werk 
nog wel een vierde decennium beleven? Precies in die periode 
sprak Gheed Albadran – een moslima die in ons gebouw Jezus 
vond, gedoopt werd en later een gebedswerk in de VS begon - 
de profetische woorden: “Nooit zal dit gebouw aan de zending 
ontnomen worden!”

40 jaar mochten wij werken vanuit dit Zendingscentrum met Jezus’ 
opdracht in Mattheüs 28 en Mattheüs 25. Onze bijdrage lijkt klein 
t.o.v. de vele grote organisaties, maar draagt veel vrucht. Jezus 
zelf noemde oorlogen en rampen tekenen van Zijn aanstaande 
wederkomst. En Hij belooft: “Ik ben met u alle dagen.” 

En zo kon het afgelopen vierde decennium, dankzij de succesvolle 
obligatieactie en onze obligatievrienden, de hypotheek in 2018 
volledig afgelost en werd het gebouw volledig eigendom. Tegelijk 
groeide De Groene Weg Kringloopwinkel uit tot een stabiele pijler, 
inmiddels goed voor circa twintig procent van onze inkomsten. 
Daardoor konden wij blijven helpen, ook tijdens recente crises zoals 
de oorlog in Oekraïne.

Wij wensen u mede namens het gehele 
zendingsteam een gezegende Kerst en 
een voorspoedig Nieuwjaar in Jezus’ 
hoede.                              

Gebed: O God, schenk in de komende 
tien jaar de mensen en middelen 
die nodig zijn om meer dan ooit te 
dienen en vissers van mensen te zijn. 
Amen.

Dat is onze zekerheid: Jezus is nooit weggeweest maar niet altijd 
zichtbaar. 
Met Kerst zingen wij Immanuël - God met ons. Maar ons 
perspectief reikt verder: wanneer Hij verschijnt, zullen wij Hem 
gelijk zijn. Dat vooruitzicht geeft een extra dimensie aan onze 
arbeid.

Matthias en Gerrie van der Weide

Roemenië: Evangelisatie actie het Saron Center, Codlea

Begin november is er voor het gebouw van het Saron 
Center en in de wijk geëvangeliseerd, in samenwerking 
met een kerk uit Brasov en met broeders en zusters uit 
Nigeria, Amerika en Engeland. 

Er werd koffie en thee uitgedeeld en er waren fijne 
gesprekken met de mensen die we ontmoetten.
Tijdens het inschenken van koffie en thee en gesprekken 
met de voorbijgangers sprak Gods Geest tot één van de 
zusters dat er iemand met hoofdpijn in de buurt was. Toen 
zij dit voorzichtig benoemde, reageerde een jongeman dat 
hij inderdaad hoofdpijn had. Hij was erg open en vertelde 
dat hij veel had meegemaakt en verschillende ongelukken 
heeft gehad. Ze vroeg of ze voor hem mocht bidden en hij 
stond daarvoor open. 

We nodigden de mensen die we spraken uit om ’s avonds 
een dienst bij te wonen. De jongeman die genezen werd, 
kwam de volgende dag zelfs met vier anderen naar de 
dienst. We waren dankbaar dat in totaal 15 volwassenen en 
meer dan 20 kinderen op de uitnodiging waren ingegaan.

Uw gebed en financiële ondersteuning 
voor het project in Saron Center wordt 
zeer op prijs gesteld.                      

Na het gebed was zijn hoofdpijn volledig verdwenen. 
Jezus genas mensen toen Hij op aarde was, maar geneest 
ook nu nog. Hij is gisteren, heden en tot in eeuwigheid 
dezelfde. Gods Geest spreekt nog steeds, net zoals Hij 
sprak tot Filippus en tot Paulus.

Elisabeth Verschoor-Eikenboom
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EXTRA BEMOEDIGINGSREIZEN 2026

Binnen de Casa Lumina-gemeenschap zijn we een project gestart dat een echte impact heeft op het leven van mensen die 
steun, begeleiding en genezing nodig hebben. Van 16 oktober tot 18 december organiseren we een programma bestaande uit 
een serie van tien educatieve en persoonlijke ontwikkelingssessies, verdeeld over drie belangrijke pijlers:

1. Tijdbeheer - Twee praktische sessies over persoonlijke organisatie, balans en efficiëntie in 
het dagelijks leven. 

2. Financieel beheer - Drie cursussen die de basis bieden voor verantwoord omgaan met geld 
en het opbouwen van financiële stabiliteit. 

3. Wonden, trauma, genezing en counseling - Vijf bijeenkomsten gericht op emotionele en 
spirituele genezing, in een veilige en ondersteunende omgeving.

Deelnemers zijn leden van de Casa Lumina Kerk, 
maar ook vrienden, familie of collega’s die de 
wens delen om te groeien en te herstellen.  
 
Veel van hen komen uit kwetsbare sociale 
situaties - volwassenen die zijn opgegroeid in 
weeshuizen of pleeggezinnen, mensen met 
moeilijke ervaringen, die zoeken naar integratie, 
stabiliteit en innerlijke genezing. 

Met dit project willen we niet alleen kennis 
overdragen, maar ook een nieuwe blik bieden, 
een veilige ruimte voor transformatie, en een 
pad naar hoop openen.

Zoals Edi Tar zegt: 
“Alles wat we doen, wordt geleid door de liefde en het voorbeeld van de Heer 
Jezus Christus, Die kennis en wijsheid brengt, gebroken harten geneest en licht 
brengt waar vroeger duisternis was.”

Mijn naam is A.E., ik ben 63 jaar, en ik wil graag delen waarom ik mij heb laten dopen in de Casa Lumina-gemeente en hoe God 
mijn leven heeft veranderd. 

Ik ben opgegroeid in een zeer instabiel gezin. Mijn vader was alcoholist en gewelddadig, waardoor ik als kind voortdurend in 
angst leefde. Vaak vluchtte ik van huis en vond ik bescherming bij twee oudere mensen - meneer Petru en mevrouw Maria - 
die voor mij zorgden alsof ik hun eigen kind was. Mijn moeder zat in die tijd in de gevangenis, en door veel geweld en verdriet 
vond ik mijn enige troost in het gebed.

Later werd ik gedwongen te trouwen na een ernstig 
misbruik en opnieuw belandde ik in een gewelddadige 
situatie. Jarenlang zocht ik steun in kloosters en bleef ik 
bidden. De relatie met mijn zoon raakte verbroken, maar na 
zijn scheiding kwam hij met zijn vier dochters terug naar 
mij. God gaf mij de kracht om hen zonder bitterheid op te 
vangen.

Tijdens mijn werk als kamermeisje ontmoette ik gelovige 
collega’s. Ik deelde met een van hen dat ik Jezus in een droom 
had gezien en dat ik voelde dat Hij mij riep. Zij nam mij mee 
naar Casa Lumina, waar ik voor het eerst echte vrede en 
warmte ervoer. 

Na mijn doop veranderde mijn leven. God bracht een jongetje 
op mijn pad dat naar een weeshuis dreigde te gaan. Ik bad 
voor hem en zorg nu met liefde voor hem - Elisei - die later 
mijn eigen neefje bleek te zijn. Daarnaast zorg ik voor de vijf 
kleindochters van mijn zoon. 
 
Ondanks alle moeilijkheden heeft God mij vrede gegeven 
zoals ik die nooit eerder heb gekend. Hij beschermt mij, 
versterkt mij en is bij elke stap van mijn leven. Ik ben Jezus 
oneindig dankbaar voor alles wat Hij voor mij heeft gedaan.

Getuigenis:  Van pijn naar vrede

Albanië

Daar besloot ik mij uiteindelijk ook te laten dopen.

In 2026 heeft OEZ/CCEW  de onderstaande reizen gepland of zijn ze op aanvraag beschikbaar. 
Prijzen zijn gemiddeld, afhankelijk van ticketprijzen en per persoon.

 

• Februari/maart, 8 dagen op aanvraag, alle leeftijden, €1.050

• 20 tm 24 juli, Barnabas Jongerenconferentie, jeugdgroepen (15 t/m 21 jaar), €500

• 16 t/m 23 oktober, alle leeftijden, €1.050

Voor meer informatie of aanmelding, mail naar info@oosteuropazending.
com met als onderwerp ‘Reizen 2026’   
(Op alle OEZ Reizen zijn algemene voorwaarden van toepassing)

Roemenië

• Op aanvraag, alle leeftijden, 8 dagen, €1.350 (minimaal 3 deelnemers)

Moldavië

• Op aanvraag, alle leeftijden, 8 dagen, €1.050 (minimaal 3 deelnemers)

Casa Lumina Hoop, verandering en genezing Pastor Edi Tar verteltOradea, Roemenië



Albanië jongerenreis 2025 Reisverslag Lieke van der Weide

De reis naar Albanië was weer een bijzondere en 
onvergetelijke ervaring. Het was inmiddels mijn 
zevende keer dat ik erheen mocht gaan, en in de 
loop der jaren heb ik een warme band opgebouwd 
met de mensen en de cultuur.   
Dit keer vond ik het extra bijzonder om die 
ervaring te mogen delen met de jongeren van onze 
gemeente. Wat was het mooi om te zien hoe zij met 
zoveel enthousiasme, humor en oprechte interesse 
contact maakten met de mensen daar.

We hebben in korte tijd zoveel mooie dingen mogen 
doen. Tijdens de kindermiddag voor kinderen van 4 tot 
12 jaar speelden we, zongen we en maakten we samen 
knutselwerkjes. De kinderen straalden van plezier en 
dankbaarheid en het was ontroerend om te zien hoeveel 
blijdschap kleine gebaren kunnen brengen. 

Ook in het bejaardentehuis konden we iets betekenen: 
samen hebben we geverfd en de kamers opgeknapt, 
waardoor de bewoners letterlijk in een opgefriste 
en warme omgeving kwamen te wonen. Het waren 
eenvoudige dingen, maar met groot effect.

Daarnaast hebben we enkele families bezocht die deelnemen aan het 
kindersponsorplan. Deze bezoeken maakten veel indruk. We zagen van 
dichtbij hoe groot de verschillen in leefomstandigheden zijn, en dat raakte 
ons allemaal. Toch voelden we vooral dankbaarheid – dat we deze gezinnen 
mogen ontmoeten, dat we iets kunnen betekenen, en dat onze steun echt 
verschil maakt in hun dagelijks leven.

’s Avonds hadden we een gezellige spelletjesavond met de Albanese jeugd. 
Er werd veel gelachen, maar ook echt gedeeld. We leerden van elkaar – over 
geloof, over dromen, over de verschillen in onze levens, maar vooral over 
wat ons verbindt. Yael vatte dat mooi samen: “De reis naar Albanië was 
super indrukwekkend. Het is een mooi land met grote tegenstellingen in 
leefomstandigheden. Superleuk om mensen te bemoedigen en een glimlach 
op hun gezicht te brengen.”

Rachel zei het ook treffend: “Bijzonder hoe wij mensen kunnen bemoedigen en 
steunen door de kleinste dingen te doen. En zij zo dankbaar zijn voor alles.”

Leidinggevende Arie-Louw omschreef het gevoel van velen in één woord: 
Verwondering. D.w.z. verwondering over de mensen, hun openheid en 
dankbaarheid, en over hoe kleine daden met grote liefde een groot verschil 
kunnen maken.

De woorden van Moeder Teresa vatten de reis prachtig samen:  
“We can only do small things with great love.”  
 
En precies dat hebben we mogen ervaren in Albanië – samen met liefde, 
verwondering en dankbaarheid. Op naar de volgende reis!

UITNODIGING 
NIEUWJAARONTVANGST

Wij nodigen u al vast van harte uit 

op zaterdag 10 januari 2026.

Vanaf 10.00 uur verwelkomen wij u 
als vanouds met verse koffie in de 
Ontmoetingskerk, Hoofdstraat 90, 

Krimpen a/d Lek.

Met samenzang, prediking, gebed en’
project presentaties! 

U kunt zich voor de lunch aanmelden 
via info@oosteuropazending.com 

of het contactformulier van oze 
website: www.oosteuropazending.

com/contact. 

Voor meer info bel 0180-521 966. 
 

Noteer dus al vast in uw agenda!   
Wij zien er zeer naar uit u daar 

persoonlijk te mogen ontmoeten! 

Namens het bestuur, 

medewerkers & vrijwilligers 

wensen wij u gezegende 

feestdagen!



In het laatste kwartaal van 2025 staan opnieuw diverse OEZ 
hulptransporten gepland naar onder meer Moldavië, Albanië en 
Roemenië. Om deze transporten zo effectief mogelijk te laten verlopen, 
stellen wij in overleg met onze contactpersonen een actuele lijst samen 
van hulpgoederen waaraan de grootste behoefte is.

VOEDSELPAKKETTEN ACTIE

Concrete hulpvraag binnen onze projecten  

Voedselpakketten voor Moldavië

Daarom starten wij een doorlopende 
actie waarbij uw financiële steun hard 
nodig is.

De vraag naar voedsel onder arme gezinnen, ouderen en kwetsbaren is 
momenteel zeer groot. Daarom wil OEZ nog vóór Kerst starten met het 
uitdelen van voedselpakketten in Moldavië. Samen met de Pentecostal 
Union en OEZ-contactpersonen worden de levensmiddelen lokaal 
ingekocht en verpakt. OEZ-werkers en de Pinksterkerk van Chisinau 
coördineren de samenstelling en distributie. De pakketten worden 
afgestemd op de specifieke behoeften van gezinnen, ouderen en 
zieken.

De pakketten bevatten doorgaans producten 
zoals zonnebloemolie, bloem, havermout, 
pasta, bouillonblokjes, linzen, conserven, 
chocoladepasta, koekjes, waspoeder, 
tandpasta, shampoo, zeep, tampons, 
maandverband, paracetamol en diverse 
zelfhulpmedicijnen. 
Nb. Om de noodhulppakketten succesvol te 
kunnen uitvoeren, kopen wij levensmiddelen 
en verzorgingsproducten rechtstreeks in via 
groothandels en fabrieken.

Help mee!

Inhoud van de voedselpakketten

Strenge douaneregels 

Binnen al onze hulpprojecten is de behoefte aan voedsel, 
wasmiddelen, persoonlijke verzorgingsproducten en medische (zelf )
hulpmiddelen het grootst. 

U kunt een voedselpakket sponsoren met een eenmalige gift 
of doorlopend per maand of jaar via QR-code 
of via www.oosteuropazending/doneren. 

• Gezin: €40 per maand  (€480 per jaar)

• Groot gezin: €60 per maand  (€720 per jaar)

• Alleenstaande: €25 per maand (€300 per jaar)

Medical Relief levert al vele jaren een waardevolle 
bijdrage aan de hulptransporten van OEZ door 
bruikbare zorgmaterialen van zowel particulieren 
als instellingen in te zamelen. De vraag vanuit onze 
humanitaire projecten blijft groot. Tegelijkertijd 
zijn de milieuwetten en internationale regelgeving 
aangescherpt, waardoor wij ons inzamelbeleid 
verder moeten verfijnen.

Niet alle materialen mogen nog langer worden 
verzonden naar Oost-Europa. Daardoor kunnen 
wij bepaalde medische materialen – hoe hard de 
vraag lokaal soms ook is – niet meer innemen. Om 
verspilling te voorkomen en om effectief te blijven 
helpen, stappen wij over op strikt hulpvraaggericht 
inzamelen. Dit betekent dat we alleen materialen 
aannemen die daadwerkelijk mogen worden 
verstuurd én lokaal dringend nodig zijn.

Vanuit vrijwel al onze hulplocaties blijft de vraag 
groot naar de medische artikelen die nog wél 
verzonden mogen worden: 

• Incontinentiematerialen: luiers (alle leeftijden), 
onderleggers, damesverbanden, inlegkruisjes 
en tampons.

•  Verbandmiddelen met een minimale 
verloopdatum van minimaal zes maanden 

Deze medische materialen zijn het hele jaar door 
welkom en worden direct ingezet in artsenposten, 
klinieken en hulpcentra.

Aanpassingen en blijvende hulpvraag  

Waarom ons inzamel- & innamebeleid verandert

Materialen die wél welkom en hard nodig zijn  

Wilt u medische materialen doneren buiten de 
bovenstaande categorieën, dan vragen wij u vooraf 
contact op te nemen met onze medische afdeling. 
Zo voorkomen we ongeschikte of niet-verzendbare 
donaties en kunnen we gericht blijven werken. 

• E-mail: ria@oosteuropazending.com 

• Telefoon: Willem Heine – 06-2225 3339 

• Website: www.medicalrelief.nl

Andere medische materialen aanbieden?

Waarom financiële steun nu nóg belangrijker wordt  

Doordat bepaalde zorgmaterialen en medicijnen 
niet langer als donatie mogen worden verstuurd, 
kopen wij deze voortaan zelf in via gecontroleerde 
en officiële kanalen. Dit is noodzakelijk om artsen, 
ziekenhuizen en kwetsbare gezinnen blijvend te 
ondersteunen. 

Met uw financiële bijdrage kunnen wij precies dat 
inkopen wat op dat moment het meest urgent 
nodig is: 

•     € 50 voor levensreddende medicijnen 

•     € 100 voor ziekenhuismaterialen 

•     of een eenmalige of maandelijkse gift naar keuze 
             (www.oosteuropazending.com/doneren)

Onze noodhulp transporten vertrekken 
meestal vanuit Krimpen aan de Lek naar 
landen buiten de Europese Unie. Dit 
brengt dan ook strikte douaneregels met 
zich mee voor met name het verzenden 
van voedsel, verzorgingsproducten en 
vergelijkbare goederen naar Moldavië, 
Albanië en Oekraïne. 

Nieuws update OEZ Hulptransporten 

Dankzij gerichte inzameling én uw steun kunnen wij onze medische 
hulpverlening blijven garanderen, juist waar de nood het hoogst is!


